Bastiaan Mokkink won vorig jaar het dictee en is dit

in de handen. (Fotq Ab Hakeboom)

Veel instinkertjes

jaar verantwoordelijk voor de inhoud. Zondagmiddag staat de deelnemers het zweet ongetwijfeld weer

Meedoen aan dictee is zeltkastijding

In café Persee aan de Brink
wordt morgen het ’Deventer
café Dictee’ gehouden. Burge-
meester James van Lidth de Jeu-
de leest het voor. Het dictee, ge-
schreven door de Deventer free-
lance journalist/reclameschrij-
ver Bastiaan Moldink, bestaat
uit twee niveaus: een 'malkelij-
ke’ en een "moeilijke’. ledereen
kan meedoen, Opgeven vooraf
is niet nodig. Het begint om
17.30 uur.

door Ingrid Willems

DEVENTER - Hij noemt het
pure zelfkastijding, meedoen
aan een dictee....of is het
soms zelfkasteiding...? Derge-
lijk vragen zijn aan taalken-
ner Bastiaan Mokkink welbe-
steed. Zonder na te denken
geeft hij antwoord, ‘met een
lange ij’.

Maar hij begrijpt dat mensen
over dit woord struikelen ‘want
een gelijkend woord als kassei-
en schrijf je met een korte ei.’

Mokkink (34) won de eerste edi-
tie van het Groot Deventer dic-
tee. De Deventer freelance jour-
nalist/reclameschrijver mocht
daarom voor dit jaar hét Deven-
ter café Dictee schrijven. Een tip-
je van de sluier wil hij nauwe-
lijks oplichten. Het enige wat
hij erover wil zeggen is dat er
veel zogenoemde instinkertjes
inzitten. Instinkwoorden
schudt hij zo uit zijn mouw, hij

heeft er in zijn ordner zelfs dui-

zenden verzameld. ‘Nederlands
is bij uitstek een taal om uit je
hoofd te leren. Er zijn wel regels
maar het gros is gewoon stamp-
werk. Je hebt er een goed geheu-
gen voor nodig.’

De taalliefhebber had er ander-
half uur voor nodig om het dic-
tee te schrijven. Het moesten er
zelfs twee zijn, want de editie
van dit jaar bestaat uit een dic-

- tee voor de gemiddelde taalbeoe-

fenaar en voor mensen die zich-
zelf hoger aanslaan. ‘Ik heb met
mijn antennes gewerkt, het is
een soort gevoelskwestie. Ik
denk dat ik wel aardig kan be-

oordelen hoe je een dictee voor
iemand van een gemiddeld ni-
veau kan samenstellen en voor
lieden die daarbovenuit stijgen.
Dat bouw je in al die jaren dat je
met taal bezig bent wel op. Als
jongetje van een jaar of twaalf,
dertien begon ik al met het ver-
zamelen van dicteewoorden.
Het viel me op dat daarin vaak
het woord onmiddellijk stond.
Ik verzamel nog steeds woor-
den, uit kranten, tijdschriften
en van internet.’

STRUIKELEN

Waar Mokkink bij het schrijven
van het dictee vooral op heeft ge-
let is dat er geen woorden inzit-
ten waar de voorlezer makke-
lijk over kan struikelen.

Hij herinnert zich er uit het jaar-
lijks door Philip Freriks voorge-
lezen groot dictee der Neder-
landse taal diversen. ‘Bij een
van die eerste edities kwam bij-
voorbeeld het woord guichel-
heil voor. Daar had Freriks erg
veel moeite mee. Veel fouten
dus’ Het woord przewalski-

paard blijft hem in dit verband
nog het meest bij. Ook zo’n las-
tig woord om uit te spreken.
‘Maar door toedoen van het
groot dictee der Nederlandse
taal is dit paard wel behoed te-
gen uitroeiing,” is de stellige
overtuiging van de Deventer
taalknobbel.

Ook vermijdt de Deventenaar
woorden die wel een heel specia-
listisch karakter hebben. ‘Bij-
voorbeeld woorden uit de che-

' mische hoek of woorden waar

bijbelse kennis voor nodig is.’
Mokkink betrapt zichzelf uiter-
aard ook wel eens op schrijffou-
ten. ‘Tets wat me eerder eigen-
lijk nooit overkwam. Maar nu
schrijf ik wel eens in plaats van
de ij de ei of andersom. Of een
d/t-foutje. Het overkomt me
vooral als ik eens iets te snel op-
schrijf.’

Eigenlijk heeft Mokkink niet zo-
veel op met dictees. ‘Er worden
té vaak woorden gebruikt die ei-
genlijk nauwelijks gebruikt wor-
den. Het moet een middel zijn,
geen doel.’



